De mollen. Groepsbewustzijn! 
Wist je dat veel dieren een groepsbewustzijn hebben? 

Vandaag als voorbeeld de mol.
Ooit hadden we in de tuin allemaal molshopen. 
Mijn man dreef dat tot de waanzin want hij zou koste wat kost die mollen wel krijgen. Evenals de honden toentertijd twee Dalmatiërs die met hun jachtinstinct de molshopen nog groter maakten. De mollen van onderop en de honden van bovenop….. één chaos in de tuin. Allerlei middelen werden gekocht om ze te verwijderen. 
Niks hoor de molletjes vonden het gezellig in de tuin en het gras werd telkens minder en de hopen telkens meer. 
Mijn man overwoog om dynamiet te gaan kopen om ze te verjagen! 
Ik zag de hele boel al de lucht in gaan! En och germ dat kon ik toch niet toelaten een aanslag op de lieve molletjes.
Ik las toen een artikel over het groepsbewustzijn van de diertjes en dat je gerust wat kon vragen of zeggen. Ik heb me toen afgestemd op de mollen en vriendelijk gevraagd of ze wilden vertrekken! Hun energie voelde super aan. 
Zelfs tot mijn eigen grote verwondering zijn de lieve molletjes vertrokken en nooit meer terug gekomen. 
Zelf na een verhuizing in een nieuw huis heb ik nooit meer een molshoop gezien in onze tuin.

Dat zelfde werkt ook zo op wespen, muggen etc. 

Vraag het vriendelijk en het wordt automatisch doorgegeven aan de gehele mollenfamilie.
Alleen de honden misten de mollen en gingen door met graven op zoek naar de verdwenen vriendjes tot ze zelfs de fundering uitgegraven hadden. 
Liefs, Mia

