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Wat is dat……….
Weet jij wat liefde is?
Of voelt het als een gemis?
Liefde is geven,
Maar ook intens om jezelf geven
en alles in het leven belezen
zoals het wordt gegeven
Liefde is een gevoel
wat ik heel vaak voel
Liefde is een weten 
wat wij heel vaak vergeten 
Liefde is niet hol 
maar heel waardevol.
Liefde doet vaak pijn
dat je voelt in je hele zijn.
Liefde is alles en iedereen 
alles om je heen 
Liefde is kunnen delen
met anderen en zo velen
Liefde…..het lijken maar woorden
die wij zo vaak hoorden
Liefde, liefde, liefde, 
Lief zijn
Liefdevol
Lief voelen
Lief doen
Liever
Het liefst 
Liefhebben
Liefste 
Lieverd 
Ik zeg het keer op keer
Liefde is zoveel meer
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